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Geetbets, dat mooie dorp aan
de Getel Met deze gids willen we
jullie wegwijs maken in de vele
troeven van ons prachtige dorp.
De natuurlijke schoonheid, de rijke
geschiedenis, de vele monumenten
en bezienswaardigheden, het komt
allemaal aan bod. Eten, drinken,
feesten, slapen, het kan allemaal in
Geetbets, Rummen of Grazen en voor
de sportievelingen geven we alvast
wat informatie mee over leuke o P
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wandel- en fietsroutes in de buurt. it




Langs weerszijden van de Gete, op de grens
van ich, mich en oech ]igi' Geetbets. Wellicht
ouder dan de stenen 'dissel, zesduizend jaar
geleden gebruikt om bomen en struiken om
te hakken. Het dorp waar Godfried Wendelen
pastoor werd nadat hij de wereld had bereisd,
de sterren benoemd en in Latijnse verzen over
manen, ech’psen en s]ingerﬁ)’d had geschreven.
Tijdgenoot van Rubens, Galilei en Descartes.
Ergens het begin van een groot verhaal

lemand had in de tuin van de pastorie een
ginkgo geplant. Vol sappen die de stromen
versnellen en de geschiedenis een geheugen
geven. Mogelijl{ een exemplaar van de eerste
boom in het prehisforisch Iandschap.

Hoe onder die Chinese tempelboom tegen
een achfergrond van sterren de verhalen
van een dorp de verten naderbij brengen,
ook de kinderen tillen tot die eerste stap om
mee richﬁng te geven aan het Ver]angen.
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Blauwe reigers, wilde eenden, duiven en
waterhoenders spiegelen in hun vlucht
de vijvers van verdwenen kastelen met

het Warandebos als laatste getuige.
Hier werd Thomas Preston, een lerse
verzetsstrijder, Heer van Betz. Hier kwam
Willem van Oranje, Koning van Enge]and,
de streek verkennen. Inspecteren. Jaren
later het klooster van Oriénten plunderen.
Hoe onder een Chinese tempelboom
de kinderen met sterren in de ogen elkaars
verte dichterbij halen. Met hun verhalen
touwladders vilechten tussen ontelbare
mensen over alle grenzen heen. Ruimte
voor al de sterren in kinderogen.

Hagelanddichter Ina Stabergh, 27 november 2009



‘G rben
Geetbets

Geetbets, dat is wandelen
en fietsen langs burchten
en kastelen, langs
kapelletjes en hoeves.
Geetbets is ook verdwalen

in groene velden en

boomgaarden, die in de

bloeiperiode voor een
intens kleurenpalet zorgen.
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Natuurreservaat Aronst Hoek

Metershoge rietvelden, zompige zeggeveldjes
en her en der een wilgenbosje dat het
karakter van een echt oerwoud heeft.
Natuurreservaat Aronst Hoek ligt aan de
samenvloeiing van de Melsterbeek en de
Gete en is een fraai overstromingsgebied
van meer dan 225 hectaren waar de natuur
zich op haar best voelt. In de kijkhut kan

je naar watervogels turen, en in de buurt
ervan vind je poelen vol amfibieén zoals

de zeldzame kamsalamander. Het gebied
wordt beheerd door Natuurpunt. Wist

je dat ‘Aronst’ vermoedelijk afgeleid is

van de plaatsaanduiding van ‘ter ouder
Ad’, waarmee de oude loop van de Gete
aangeduid werd.

De motte - een kunstmatig aangelegde
heuvel - is het enige restant van het Hof ten
Hove, een middeleeuwse versterking. Van
hieruit hielden de bewoners in opdracht van
de hertogen van Brabant de grens met het
prinsbisdom Luik en de scheepvaart op de
Gete in de gaten. Rond deze in oorsprong
houten constructie is het dorp Geetbets
allicht ontstaan. De vestiging verdween in de
16de of 17de eeuw toen andere heerlijkheden
met stenen hoofdzetels belangrijker werden.
De heuvel is nog volledig omgracht, wat
zeldzaam is. Meestal worden dergelijke
grachten gedempt om het terrein
gemakkelijker te kunnen bewerken.



Het Warandebos is het laatste overblijfsel
van wat ooit het magnifieke kasteeldomein

van de laatste graaf van Loon was, Arnold
van Rummen. Dat Graafschap Loon besloeg
bijna hetzelfde gebied als de huidige
provincie Limburg. Rummen lag aan de
grens met het Hertogdom Brabant. Na jaren
van strubbelingen met het Bisdom Luik
kwam het in augustus 1365 tot een directe
confrontatie. Het Luikse leger sloeg zijn
tenten op voor de muren van de burcht en
begon een belegering, die negen weken zou
duren. Uiteindelijk zwichtte Arnold. Het pas
gebouwde slot werd ingenomen en vernield.
Arnold werd ervoor vergoed, maar moest
afzien van het graafschap Loon dat werd
ingepalmd door de prinsbisschop. Het reliéf
in het bos is te wijten aan restanten van de
vernielde burcht. Op de Warandekapel uit
1925 aan de rand van het bos lees je het
opschrift: 'Hier sneuvelden in het jaar 1365
de laatste verdedigers van het graafschap
Loon.

appy
ageland

appy
ageland




< WANDELROUTES >

Op wandel ...

Geetbets telt een aantal mooie wandelroutes, die we hier graag kort aan jullie voorstellen:

Aronst Hoeckwandeling
10,3 km

Vertrek aan de Sint-Pauluskerk
voor een tocht langs de historisch
belangrijke plaatsen van de
dorpen Geetbets en Rummen,
zoals het kasteel van Terlenen en
de Motte - een burchtheuvel -
waar Geetbets is ontstaan.

Sint-Rochuswandeling
8,6 km

Een fikse wandeling door een
uitgestrekt landschap met tal

van bezienswaardigheden. Het
kasteel van Geetbets midden in
het groen en de eeuwenoude Sint-
Rochuskapel, die dateert van 1542,
zijn ongetwijfeld de blikvangers.

Bokkenrijderswandeling
5,8 km

Een korte wandeling door de
kleinste deelgemeente van
Geetbets: Grazen. Je komt langs
fraaie hoeves zoals boerderij
Vinckenbosch. De abdij van
Oriénten dateert al uit de 13de
eeuw en de mooie en geklasseerde
Grazenmolen dateert uit de 18de
eeuw.

Grootveldwandeling - 8,1 km

Ontdek het mooie platteland
tussen Geetbets en het gehucht
Hogen, dat het hoogste punt van
de gemeente vormt. Je komt langs
enkele opvallende heilige huisjes,
zoals de kapel van de Onze-
Lieve-Vrouw-van Bijstand en de
Antoniuskapel aan de eeuwenoude
Heirbaan.

Warandewandeling <+ 3,4 km

Ontdek in Rummen waar volgens
sommige bronnen in de tijd van
de Romeinen reeds legerkampen
gebouwd werden om de Galliérs
uit de streek het hoofd te bieden.

Oude tramroutewandeling
7.1 km

Wandel door de geschiedenis

van Rummen. Bewonder de oude
pastorie uit 1630 en de fraaie
restanten van een windmolen in
het gehucht Bergeneinde. Aan de
Persoonstraat volg je het traject
van de verdwenen tramlijn die ooit
Sint-Truiden met Herk-de-Stad

verbond.

i

< meer info over de wandehngen

vind je ook terug op

wwwwandelknooppuntbe en
www.toerismevlaamsbrabant.be
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De fiets op!

De vele fietsroutes tonen je de mooiste plekkken van Geetbets en omgeving.

Fruitlandroute <+ 41 km

Een 41 km lange fietsroute waar
de friszoete bloesemgeur en het
kleurrijke decor je begeleiden
van de ene naar de andere
historische bezienswaardigheid.
In Geetbets passeer je ook het
avontuurlijke speelgroen met de
bloesemkunstwerken, de pretpeer
en het kroonzitje. Hou halt aan
het provinciedomein Het Vinne
voor een wandeling rond het
binnenmeer over knuffelpaden,
langs schuilhutten en uitkijktorens.

Bloesemkunstroute < 41 km

Alsof de bloesems nog voor niet
genoeg schouwspel zorgen, biedt de
wondermooie Getevallei je prachtige
vergezichten over velden, weiden,
bosjes en fruitboomgaarden. Een
inspirerend parcours langs vier
kunstwerken met een verrassende
kijk op het landschap.

De moeite waard om te ontdekken!

Familieparcours <+ 32 km
onderdeel van de 2 Getenroute

In de Getevallei brengt deze
fietsroute je langs drie fruitbeeldige
kunstwerken: het Klokhuis, de
Pretpeer en het Kroonzitje, en de
Shelter. Leef je onderweg uit op het
avonturenpad met de spectaculaire
hangbrug "De Golden Geet".

Stalen Ros fietsroute
23,3 km

De ijzeren weg, de oude spoorweg
tussen Diest en Tienen, is nu de
bedding voor een prachtige fietstocht.
Deze weg is de toeristische verbinding
tussen de fietsknooppuntnetwerken
van Vlaams-Brabant en Limburg. Van
1878 tot 1957 konden treinreizigers dit
landschap bewonderen, nu is het de
beurt aan fietsers en wandelaars om
hun ogen de kost te geven.

Getelinie fietsroute <+ 69 km

Volg de Gete van in Halen, via
Geetbets, Linter en Zoutleeuw naar
Tienen. Ontdek onderweg op 25
infopane|en het boeiende, soms
gruwelijke oorlogsverleden van de
streek. Sommige infopanelen vind
je terug door de wegwijzers met
een klaproos te volgen.

Pilotenroute <+ 17 km

Het was druk in het luchtruim
boven Geetbets tijdens de 2de
WO, soms te druk. Op maar liefst
5 plaatsen crashten vliegtuigen in
die periode en via de pilotenroute
kan je halthouden bij de plaatsen
waar dat gebeurde... een stukje
luchtoorlogerfgoed in Geetbets.

Vierkerkenroute «+ 37,5 km

Mooie route om te doen tijdens
de bloesemperiode in en rondom
Geetbets. Deze route start aan
de kerk van Geetbets en via een
gevarieerd parcours van kleine
weggetjes en secundaire wegen
passeer je de kerken van Hogen,
Rummen en Grazen.

i

meer info over de fietsroutes

< vind je ook terug op

www.loerismevlaamsbrabantbe

en www.fietsnetbe
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een ri jke
geschled§m§

Hou er rekening mee
dat niet alle bezienswaardigheden
publiek toegankelijk zijn.




< MONUMENTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN >

Op verkenning ...

Ga op tocht langs onze monumenten en bezienswaardigheden

en ontdek de rijke geschiedenis van onze gemeente.

Monnikenhof van Vlierbeek
of Vlierbeekwinning

Het Monnikenhof van Vlierbeek
(Geetbets) is een uniek stuk historisch
erfgoed. Het was een cijnshof van de
Abdij van Vlierbeek bij Leuven. Het
stond er al in 1433, maar de huidige
gebouwen dateren uit de 18de en 19de
eeuw. In de gevels vind je jaarstenen
met de data 1741, 1813 en 1814. Aan de
open zijde van deze U-vormige hoeve
staat het landhuis uit 1925. Circa

1930 werd ook de Engelse tuin (park)
aangelegd. Geen enkele boom dateert
van voor die datum.

Sinds 2012 is de site opengesteld

voor het publiek. Het park van het
Monnikenhof (ruim 5,5 ha) biedt een
prachtig uitzicht op het arboretum.
Een exclusieve locatie waar stilte en
rust overheersen.
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Heerlijckyt van Elsmeren

In 1299 duikt dit kasteel op in de
geschriften als ‘Castro de Bece’, of het
kasteel van Bets. Vermoedelijk was

het toen een motte, een omgrachte
burchtheuvel met bijhorende hoeve. In
1365 is het kasteel gekend als ‘Elsmeren'.
Rond 1667 liet Jacques van de Ven,

heer van Bets, het oude hof afbreken

en het huidige kasteel bouwen. Het
landschappelijk park, een mengeling
van Engelse (omgeving) en Franse
(binnenkoer) tuinstijlen, kreeg vorm

in 1880. Dit prachtige, eeuwenoude
landgoed werd op een ecologische
manier verbouwd tot ontmoetingscentrum
voor ontplooiing en ontwikkeling.

De historische ziel en de natuurlijke
omgeving maken dit tot een bijzondere
plek waar je in de authentieke ruimtes
kan samenkomen en overnachten.

KasteelhoeveTerlenen

De kasteelhoeve Terlenen werd
opgericht rond 1240 en was tot de
Franse Revolutie eigendom van de
Oriéntenabdij. In februari 1798 kocht
de Zoutleeuwse familie Coenen de
hoeve. Enkele jaren later maakten de
troepen van Napoleon het complex
zowat met de grond gelijk. In 1820
werd de site heropgebouwd. Een
chronogram in de gevel verwijst naar
dat jaartal. De naam Ter Lenen duidt
vermoedelijk op een riddergeslacht
dat hier ooit verbleef. De kasteelhoeve
is sinds 2005 bewaard als monument.
In het begin van de 20ste eeuw
herbergden de gebouwen een
brouwerij en stokerij. Fraai omkaderd,
opmerkelijk en goed bewaard
voorbeeld van een 19de-eeuwse
herenboerderij.



Kasteel van Hoen
(Kasteel van Rummen)

Het kasteel van de graven van
Hoen werd ooit omschreven als

het mooiste en indrukwekkendste
van het prinsbisdom Luik. Van het
oorspronkelijke slot uit de 16de eeuw
blijft alleen de bakstenen romp van
een hoektoren over. In het kasteel
was het Muntatelier gevestigd waar
de plaatselijke heren munt sloegen.
De recentere kasteelhoeve verrees
in 1626-1629. De wapenstenen in

het monumentaal poortgebouw zijn
gedateerd 1629. De hoeve en de
middeleeuwse toren zijn beschermd
als monument, de omgeving is een
beschermd dorpsgezicht. Het 17de
eeuwse Kasteel van Hoen is een
locatie die stijl en charme uitstraalt.
Het poortgebouw en de tiendenschuur
zijn omgetoverd tot een schitterend
complex voor kleine en grote

evenementen.

Hoeve Vinckenbosch

Op de opvallende wapensteen boven
de rode poort van hoeve Vinckenbosch
staat de datum 1650. Dat is niet de
datum waarop deze monumentale
hoeve werd gebouwd. Als je goed
kijkt, zie je ook twee handbogen en
een wapenschild. Dat wapenschild

is van Frans Theodoor de Hoen, de
weldoener die een stuk grond in het
centrum van Rummen schonk aan de
Sint-Sebastiaans schuttersgilde. Dat
lokaal werd in 1650 opgetrokken en
de schenker kreeg een wapensteen in
de gevel. Die wapensteen verhuisde
om een onduidelijke reden naar deze
hoeve.

Oriéntenabdij

De voormalige Oriéntenabdij werd

in de 13de eeuw opgericht door
Arnold VI, graaf van Loon en

heer van Rummen. Het was een
cisterciénzerinnenabdij en enkele
zusters waren afkomstig van de abdij
Maagdendal in Oplinter. Vandaar de
naam Oriénten: van het oosten. Er
was plaats voor 34 zusters maar er
verbleven er hooguit een twintigtal,
die toezagen op een grondbezit

van zo'n 1200ha. De abdij omvatte

in 1374 een kerk, een eetzaal, een
slaapzaal, een ziekenzaal, een keuken
en natuurlijk een brouwerij. Tijdens
de Franse Revolutie werd de abdij
verbeurd verklaard en verkocht. In 1816
werden alle gebouwen met de grond
gelijk gemaakt, alleen het huidige
woonhuis bleef over. Het woonhuis met
in het verlengde de stallen en schuren
zijn ruim 100 meter lang.



Pastorij van Rummen

Niet alleen de Oriéntenabdij, ook de
abdij van Averbode had een vinger

in de pap te brokken in Rummen.
Deze abdij had het begevingsrecht,
dat wil zeggen dat ze de pastoor kon
aanduiden en leveren. In 1630 liet

de abdij de omgrachte pastorie van
Rummen bouwen. In 1643 werd de
vijver aangelegd waar de pastoors
hun eigen vis kweekten. Tijdens

de Eerste Wereldoorlog stalen de
Duitsers de koperen klinken van de
deuren in de pastorie. In 1942 crashte
een bommenwerper van de RAF in de
onmiddellijke omgeving. Sinds 1960 is
het gebouw beschermd als monument
en thans prachtig gerestaureerd.

Grazenmolen

Deze korenmolen op de Melsterbeek
werd in 1718 gebouwd in opdracht

van de Oriéntenabdij. Ze verving een
veel ouder exemplaar dat er al van
voor 1234 stond. Het molengebouw
oogt piHoresk maar er hcmgf een
bloederige geschiedenis aan. Op
Hemelvaartdag 1753 overviel een
bende bokkenrijders onder leiding van
Sus van Lewe uit Rummen de molen.
De molenaar werd hard aangepakt
en stierf. Het gebouw en de omgeving
zijn beschermd sinds 1994.

< MONUMENTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN >

Pastorij van Geetbets
en Ginkgo Biloba

In de tuin van de pastorie groeit een
wel heel opmerkelijke boom. Deze
Ginkgo Biloba of Japanse notenboom
is een prehistorische boom, een levend
fossiel en waarschijnlijk de oudste
levende plantensoort ter wereld. Dit
exemplaar is allicht een van de oudste
exemplaren in Europa. Ook de dikste
trouwens, hij heeft een stamomtrek
van meer 5,30m. De boom werd vooral
in China en Japan als boeddhistische
tempelboom aangeplant en er zijn
nog enkele wouden van in China. De
pastorie werd in 1752-1753 gebouwd
door de grote tiendenheffers van
Geetbets. De ingang is versierd met
rococo-elementen. Vermoedelijk is de
Gingko omstreeks die bouwperiode
geplant.

foto's © Guy Leus
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Windmolen

De stenen romp herinnert aan de
windmolen op het hoogste punt van
het gehucht Bergeneinde. Landbouwer
Frans Vanhoudt uit Scherpenheuvel
liet de korenmolen in 1878 bouwen.

De wieken verdwenen in 1955 toen de
wind als aandrijfkracht plaats ruimde
voor een stevige dieselmotor. Een
brand in 1998 vernielde de binnenkant,
zodat alleen dit stenen bouwsel rest.

De sierlijk gouden letters boven

de deur vertellen je welk huis het
oude schutterslokaal van de Sint-
Sebastiaansgilde is. Het werd

twintig jaar na de pastorie gebouwd,
in 1650, en is één van de oudste
gebouwen van het dorp. Tegenover
dit schutterslokaal bevond zich de
(nieuwe) Munt, het atelier waar de
heren van Rummen hun eigen munten
lieten slaan.

Het kanonneke

Op het dorpsplein staat een
loopgraafmortier die tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd gebruikt.
De mensen hier hebben het over ‘Het
Kanonneke'. De gedenksteen voor

de gesneuvelden en oud-strijders uit
WOI werd in 1920 onthuld. Er trokken
70 Rummenaren naar het front. Drie
ervan sneuvelden en één overleed in
Frankrijk aan een longaandoening.
Elf inwoners werden naar Duitsland
weggevoerd, eentje overleed er.



Stationsplein en Hashtag Walk-of-fame

Een station is er niet meer in
Geetbets, maar wel een stationsplein.
Het station werd geopend in 1878
maar sloot in 1958 de deuren toen

de laatste personentrein over lijn 22
Tienen-Diest reed. In 1964 reed ook de
laatste goederentrein door Geetbets.
De spoorbielzen verdwenen maar de
bedding bleef als een bijna volledig
autovrij wandel- en fietspad tussen

de twee steden. Het stationsplein is
één van de startplaatsen van waaruit
je het wandelnetwerk Getevallei

kan ontdekken en werd in 2015
heringericht.

Het Canvasprogramma

De ldeale Wereld heeft sinds

2016 een walk-of-fame van
hashtagtegels in Geetbets.

Deze walk of fame ligt langs het
toeristische fietspad de |Jzerenweg
op de voormalige spoorwegsite
tussen Diest en Tienen en het
heringerichte Stationsplein.

< MONUMENTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN >

De Waterhoek was oorspronkelijk
(1761) een vierkantshoeve ( Van
Thienen, later Stassartwinning),
omgeven door water. In de jaren

‘80 en '90 werd het gebouw
stelselmatig verbouwd tot prachtige,
gerenommeerde feestzalen.
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Sint-Pauluskerk

Sint-Ambrosiuskerk en kapel

< MONUMENTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN >

Sint-Annakapel

De classicistische Sint-Pauluskerk
werd rond 1766-1769 gebouwd in
bak- en zandsteen, met natuurstenen
sierelementen in rococostijl. Een
eeuw later was de kerk te klein. De
kerktoren werd afgebroken en er
kwam een uitbreiding en een nieuwe
toren. De kerk is een van de grootste
uit de streek zonder pilaren. Het
Clerinxorgel uit 1863 is beschermd als
monument, net als de kerk zelf en de
kerkhofmuur.

Onze-Lieve-Vrouw

Bezoeking kerk

In 1816 werd Grazen een zelfstandige
parochie. De eerste kerk stond aan
de begraafplaats, maar in 1897-1898
werd die afgebroken en vervangen
door de huidige Onze-Lieve-Vrouw
Bezoekingkerk. Die werd enkele jaren
geleden grondig gerestaureerd.

In 2010 kreeg de kerk 2 nieuwe
beeldjes erbij: eentje van Sint-Jan
Berchmans dat uit de kelder van diens
geboortehuis in Diest komt, en een
heel nieuw beeld van pater Damiaan.

Rummen werd in 1741 door een grote
brand getroffen. Het vuur was ontstaan
in de schouw van ‘De Croon’, een
brouwerij tegenover de oude kerk aan
de Kapelstraat. De kerk ging in de
vlammen op. Vandaag staat er een
kapel op die plaats. In 1760 bouwde de
parochie een nieuwe classicistische kerk
die in 1924 stevig werd vergroot. De
waardevolle middeleeuwse doopvont
van de oorspronkelijke kerk ging naar
de Oriéntenabdij en later naar de Sint-
Germanuskerk van Tienen. Tegen de
zijgevel van de Sint-Ambrosiuskerk staat
het indrukwekkende grafmonument van
graaf Jan van Hoen en zijn echtgenote
gravin Joanna van Gulpen. De grafsteen
bevond zich oorspronkelijk in de oude
kerk die na de brand van 1741 gesloopt
werd. De graaf overleed in 1649.

Antoniuskapel en Heirbaan

Tussen de huizen of midden in de
velden, je vindt veel heilige huisjes in
Geetbets. De Antoniuskapel dateert
oorspronkelijk uit de 19de eeuw, maar
de weg waar het aan ligt is veel ouder.
De eeuwenoude Heirbaan (de baan
van de heer) was ooit de belangrijke
verbindingsweg tussen de Brabantse
steden Zoutleeuw en Halen.

De Sint-Annakapel (foto p.16) is een
oud bedevaartsoord, gebouwd in 1644
door de nonnen van de voormalige
Oriéntenabdij. Wees niet verbaasd als
je een gebruikte luier of fopspenen

in de kapel vindt: de kapel lokt ook
vandaag nog wanhopige mensen

die de heilige Anna aanroepen

tegen bedwateren. Vroeger offerden
ze daarbij een pak zout. De kapel
wordt in de volksmond de ‘piskapel’
genoemd.

Sint-Rochuskapel

De kapel Sint-Rochus is gelegen op
de driesprong van de Drinkteilstraat,
de Hettelbergstraat en de Steenweg
op Kortenaken. De kapel met
rechthoekig grondplan ligt in de
schaduw van een eeuwenoude
winterlinde, die de natuurelementen
en een zware aanrijding heeft
overleefd. De jaarsteen verklapt

de ouderdom van de witgekalkte
Sint-Rochuskapel: 1542. De kapel en
de oude boom zijn geklasseerd als
monument. In de kapel zie je een
barokaltaar uit de 17de eeuw.
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C smsvan >
Heel wat te beleven
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Het museum kreeg de naam In de zomerperiode worden er in

‘Het g museum’ waarbij de kleine Geetbets ook een aantal kermissen

letter g staat voor: gemeentelijk, en jaarmarkten georganiseerd.
of geschiedkundig, of genealogisch, De wekelijkse markt vindt plaats
of gemeenschappelijk, of geweldig, op vrijdag.

. Check www.geetbetsbe

voor info en data

leder jaar in juli wordt in Geetbets het
meerdaags kinderfestival BetsBounce

georganiseerd in het Monnikenhof van

of Geetbets, of ... je vult zelf maar in.

(1) Enkel te bezoeken op afspraak
Guy Leus 011/58.10.76

Speeltuin Warande - Rummen

Speeltuin Warande is een kleine

wijkspeeltuin met verschillende speel-
toestellen, zoals wipjes, schommels en Vlierbeek. Het prachtige domein wordt
klimrekken. Geschikt voor kleutertjes en omgevormd tot een paradijs waar

kleinere kinderen.

Speeltuin Tuinwijk - Geetbets

Speeltuin Tuinwijk is een klassieke

kinderen zich naar hartenlust kunnen
uitleven op talrijke springkastelen,
attracties, workshops,...

Check Www.beleef as.be Vvoor
@ P

info over BetsBounce en andere
activiteiten voor kinderen.

wijkspeeltuin in overgang. Naast de
klassieke speeltuigen staat er ook een
wiglo en kan je er avontuurlijk spelen in

de wadi. De komende jaren krijgt deze
speeltuin nog een make-over en wordt er
nog meer ingezet op avontuurlijk spelen.

WANDELEN, FIETSEN EN GENIETEN TUSSEN DE WIJNGAARDEN OF DE BELOESEMS

(SP)RANKELEND [l B(L)OEIEND
HAGELAND | % HAGELAND

3 WIUNWEEKENDS \ % DE14-DAAGSE VAN DE BLOESEM

wwwtoeris ant.be/wiin

wwwtoerismeviaamsbrabant.be/wiln




< ETEN EN DRINKEN >

De Waterhoek
Orsmaelstraat 30, 3450 Grazen

1 www.dewaterhoek.be

Heerlijckyt van Elsmeren
Weg op Halen 2, 3450 Geetbets

i Www.heerlijcky{.org

Kasteel van Hoen
Kasteellaan 17, 3454 Rummen

i Www.kasfeelvanhoen.be

Monnikenhof van Vlierbeek
Kasteellaan 5, 3450 Geetbets

i www.hetmonnikenhofvanvlierbeek be

Salon 36
Hogenstraat 36, 3450 Geetbets
salon36hogen@gmail.com

Verwen jezelf

Bakkerij Dolce Vita
Dorpsstraat 14, 3450 Geetbets

Broodjesbar ‘t Snackske
Dorpsstraat 3A, 3450 Geetbets

Café De Cinghel
Dorpsstraat 48, 3450 Geetbets

Café De Witte van Tilles
Steenstraat 7, 3450 Geetbets

Café Emma
Dorpsstraat 3, 3450 Geetbets

Café duivenlokaal bij Moe
Persoonstraat 17, 3454 Rummen

Café Francine
Hogenstraat 102, 3450 Geetbets

Café High Chaparral

Glabbeekstraat 146, 3450 Geetbets

Café Leemans
Hogenstraat 97, 3450 Geetbets

Café Phoenix
Dorpsstraat 56, 3450 Geetbets

Duivenlokaal bij Linda & Polle
Glabbeekstraat, 3450 Geetbets

Koffiehuis De Buurman
Yzerwegstraat 2, 3450 Geetbets

i Www.clebuurmangee{be{s.be

Frituur Bets Queen
Dorpsstraat 45, 3450 Geetbets

Frituur Marco
Drinkteilstraat 1, 3450 Geetbets

Frituur Marcos
Steenstraat 14A, 3450 Geetbets

Frituur 't Ketelke
Ketelstraat 6, 3454 Rummen



STREEKPRODUCTEN

lis Eshoeve
Kasteellaan 19, 3454 Rummen

Speculaas Vanvuchelen
Orsmaelstraat 12B, 3450 Grazen

. Www.grczensespeculuas.be

Speculatier Authentijd
Dennenbosstraat 11, 3450 Geetbets
. www.authentijd.be

Tripel Trezeke
. Www.tripeltrezeke.be

Wijndomein Hagegoud
Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets
. www.hagegoud be

meer info
over streekproducten
vind je op www.streekproducten.be

LOGEREN

Bed en Bets
Hulsbeekstraat 127, 3450 Geetbets
‘ www.bedenbets.be

De Borgerij
Hulsbeekstraat 110, 3450 Geetbets
. www.deborgerij.be

Heerlijckyt van Elsmeren
Weg op Halen 2, 3450 Geetbets
. www.heerlijckytorg

De Zevenslaper
Glabbeekstraat 142, 3450 Geetbets
. WWW.clezevenslapeI.be

Vakantiehoeve
Glabbeekstraat 141
3450 Geetbets

Vakantiewoning Hagegoud
Verdaelstraat 33

3450 Geetbets

. WWW.thegOud.be

Vakantiewoning Hoeve Hulsbeek
Hulsbeekstraat 124, 3450 Geetbets
. WWW.hoevehuleeek.be

< LOGEREN EN FEESTEN >
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Het Schulensmeer %
Schulen

De Zilveren Helmen
Halen

Domein Nieuwenhoven

Provinciedomein
Het Vinne Zoutleeuw




Hasselt, Hasselt Heeft Het

Of het nu gaat om mode, eten, drinken, cultuur,...
Hasselt Heeft Het gewoon!

Gezellig, lekker, hip en dichtbij.

1 wwwuvisithasselt.be

Sint-Truiden, een stad apart

De hoofdstad van Haspengouw, waar je de
bloesempracht kan “ruiken” in het voorjaar

en waar je kan “proeven” van vers fruit in het
najaar, een stad die je gewoon moet “beleven”

1 wwwuvisitsinttruiden.be

Diest, mijn stad

De bruisende stad aan de Demer, die uitpakt
met al zijn charmes: historisch en folkloristisch,
landschappelijk en recreatief, kunstzinnig en
gastronomisch.

1 www.toerismediest.be

Tienen, tintelende stad
Suikerzoet en ongerept.

1 toerisme.tienen.be

Zinderend Zoutleeuw
Een kleine stad,
een groots verleden.

i www.zoutleeuw.be/Toerisme

(zie kaart p. 22-23)

Provinciedomein Provinciedomein Het Schulensmeer
Het Vinne Zoutleeuw De Halve Maan Diest i) www.schulens-meerbe
1 wwwvlaamsbrabantbe/nl/ 1 wwwvlaamsbrabantbe/nl/ ) .
s . o . Domein Nieuwenhoven
vrije-tijd-en-toerisme/ vrije-tijd-en-toerisme/
provinciedomein—hef—vinne—zouﬂeeuw provincieclornein-hqlve—mqqn—chest 1 Www.provinciqalanuurcentrum.be/

natuurcentrumnieuwenhoven



Dienst toerisme Geetbets
Dorpsstraat 7

3450 Geetbets

O11 58 65 42
vrijetijd@geetbets.be

www.geetbets.be

Toerisme Vlaams Brabant
www.toerismevlaamsbrabant.be
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